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Ouderbrief 

Beste ouders, 
 
Onze Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de 
komende weken over het onderwerp Mond. Dat beloven 
aantrekkelijke lessen te worden. Want de meesten van ons krijgen 
geen genoeg van proeven en praten - en dat zijn de belangrijkste 
dingen die je met je mond kunt doen.  
 
Wat je wel of niet eet, en wat je wel of niet kunt zeggen kan ons 
enorm bezig houden. Het is geen wonder dat in veel 
levensbeschouwelijke tradities er verhalen en rituelen zijn waarin de 
mond een belangrijke plaats inneemt.  
 
Zo is er een heel oud verhaal over het oermonster Leviathan, die met 
zijn muil de wereld kan verslinden. Waar hij opduikt begint het water 
te koken en van de stank uit zijn bek valt iedereen flauw. Wat een 
geweld. Vergelijk dat eens met het aandachtige en tedere ritueel dat 
Hindoes en Moslims kennen als een kindje geboren wordt. Ze 
fluisteren dan de naam zachtjes in het oor van het pasgeboren kind.  
 
Proeven  
Er is een beroemde rozijn-meditatie die we met kinderen gaan doen. 
Heel precies ga je na wat je allemaal voelt en proeft als je een 
rozijntje eet. Je likt, ruikt, proeft, zuigt, bijt langzaam en zo wordt het 
eten van een enkel rozijntje een hele ontdekkingstocht. Normaal gooi 
je bijna achteloos een handje rozijntjes naar binnen en sta je 
nauwelijks stil bij de zoete explosie in je mond.  
 
Praten  
Veel van de lessen gaan over de woorden die je kiest, wat je wel of 
niet zegt, de geluidjes die je soms onwillekeurig maakt of 
complimenten die je geeft. Met je mond praat je en dat is een van de 



 
Hemel en Aarde Nr. 1 
Jaargang 23, herfst 2023 
 

© Kwintessens 2023 Ouderbrief – Hemel en Aarde Nr. 1 (Mond) 2 / 3 

krachtigste instrumenten die mensen hebben om zichzelf te uiten en 
verbinding met elkaar aan te gaan. Het is een van de meest basale 
vermogens van een mens. Het is erg als mensen monddood gemaakt 
worden, ze niet in staat zijn om uit te spreken wat hen bezig houdt, 
wat voor hen belangrijk is.  
 
Zo zullen we de komende weken bezig zijn met wat je allemaal met je 
mond kunt doen. We hebben er zin in. Zoals vaak helpen deze lessen 
onze kinderen om met verwondering te blijven kijken naar wat zo 
gewoon lijkt. Dat vinden we belangrijk. 
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Gedichten en gedachten 

Lippenstiftmond 
 
Mijn moeder zoent rood, 
lippenstiftrood 
 
Op mijn wang komt een vlekje 
een lippenstiftrood vlekje 
 
Dat mag niet van mijn moeder 
dus ze poetst het eraf 
 
Met een beetje spuug 
 
Jos van Hest 
 
 


