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Welkom Sinterklaas en Piet 

Ze zijn weer in het land, Sint en zijn Pieten. Vorige week heeft een hele 

groep ouders ons geholpen de school gezellig te versieren. Super bedankt 

voor al die ouderhulp. Zo staan er nu hele grote cadeautjes in de hal bij de 

kleuters en wapperen er overal vlaggetjes. Het is een spannende tijd en af 

en toe is het dan ook wel een dolle boel in de groepen. Geeft niks. Het 

hoort erbij. Op maandag 4 december ontvangen wij de Sint en zijn gevolg 

op school. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 brengt hij een mooi 

cadeautje mee. En de kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes, 

schrijven gedichten en maken surprises voor elkaar. Op De Krugerstee is 

het Sinterklaas feest, een feest voor iedereen. Maar wij weten ook dat het 

een dure tijd is voor gezinnen. Mocht voor uw gezin het lastig zijn om het 

cadeautje en/of  het maken van een surprise te betalen, komt u dan 

gerust naar mij (juf Elke) toe. Dan zoeken wij samen naar een passende 

oplossing.  Want Sinterklaas slaat niemand over op De Krugerstee. 

Aandacht voor lezen 

In de weken tussen de herfst-, en kerstvakantie gaat ons team aan de 

slag met technisch lezen. Goed kunnen lezen is belangrijk. Maar dit is  

tegenwoordig niet meer een vanzelfsprekendheid. Kinderen en  

jongeren lezen steeds minder en zijn ook steeds minder leesvaardig. Op 

allerlei manieren gaan wij het technisch lezen stimuleren. Zo krijgt 

groep 3 over een paar weken meer dan 100 nieuwe leesboekjes erbij en 

zijn wij bezig met een aankoop van mooie boekenkasten en nieuwe 

boeken voor de groepen 4 t/m 8. En natuurlijk worden de  

kleutergroepen ook niet vergeten. Daar gaan wij aan de slag met 

nieuwe prentenboeken.  Naast meer leestijd gaan wij ook aan de slag 

met leesmotivatie. Dus kinderen vooral met heel veel plezier te laten  

lezen. Als wij straks nieuwe schoolboeken gaan aanschaffen voor  

onze schoolbibliotheek gaan wij ook zeker vragen welke boeken de  

kinderen zelf het allerleukste vinden. 

Kerstviering 

De kerstviering voor de kinderen vindt dit jaar plaats in de eigen groep. 

Alle kinderen worden om 17.00 op school verwacht. Voor de ouders en 

verzorgers die de kinderen komen brengen is er buiten een gezellige 

kerstmarkt. Er is een hapje en een drankje en er worden mooie knutsels 

verkocht, voor het goede doel. Dit jaar is gekozen om geld op te halen 

voor Stichting ALS.  
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Een  goed doel dat ons door ouders is aangedragen en dit jaar is het ook het 

goede doel is van Serious Request. Wij hopen dat wij aan het einde van onze 

kerstmarkt een mooi bedrag aan de stichting kunnen overmaken. Hoe de 

avond precies gaat verlopen, hoort u na het Sinterklaasfeest van ons. 

Overigens gaan de kinderen op donderdag 21 december gewoon tot 14.00 

naar school (dit staat niet helemaal goed in de jaarkalender). Op vrijdag 22 

december zijn alle kinderen om 12.00 vrij.  

Nieuwe collega’s, juf Rikst terug van verlof 

Het is lastig om nieuwe collega’s te vinden. Zo ook op onze school. Gelukkig 

is de vacature van leerkracht bij de kleuters de afgelopen maanden ingevuld 

door juf Reja die extra heeft kunnen werken en juf Marisca (invaller). Wij 

willen hen hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen maanden. Vanaf 1 

december verwelkomen wij juf Marjolein van Lohuizen, onze nieuwe 

onderwijsassistent voor de groepen 1/2 en 3. En juf Yvonne v.d. Veer, onze 

nieuwe leerkracht voor de Bijen gaat starten na de kerstvakantie. Wij hebben 

al kennisgemaakt met onze nieuwe collega’s en hopen dat zij een fijne tijd 

hebben op De Krugerstee.  

Juf Rikst Buis komt vanaf 6 december weer terug op school. Zij heeft de 

afgelopen maanden verlof genoten. Juf Rikst gaat naast juf Linda in groep 6 

werken. Welkom terug op De Krugerstee.  

Ouders in de school 

Wij merken dat er weer meer en meer ouders in de ochtend mee naar 

binnen lopen om de kinderen vanaf groep 4 te helpen met de jas en de tas. 

Dat is niet nodig. De kinderen van groep 4 kunnen zich prima zelf redden. Het 

is al erg druk bij de kapstokken, met al die tassen, winterjassen en dassen. En 

zeker als je al wat groter bent, is het niet cool als vader of moeder ‘moet 

helpen’ met je jas uit te trekken en je beker in de bak te zetten. Niet meer 

met alles helpen, geeft uw kind de kans om zelfstandig te zijn.  

Duurzaamheid 

Het Blink thema in de midden/bovenbouw is ‘duurzaamheid’. Er worden 

‘duurzame’ kerstcadeautjes gemaakt voor op de kerstmarkt en van papier 

zijn hippe stoelen geknutseld. En sommige exemplaren zijn nog stevig ook. 

Wat je allemaal niet van een oude krant kunt maken! 

Van alles te doen 

Er is weer van alles te beleven in Vaassen de aankomende weken. Wij sturen 

de folders mee met deze nieuwsbrief.  

Goed weekend en tot de volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 


