
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

De eerste schoolweek 

De eerste schoolweek zit er al weer op. Het voelt weer voor iedereen als 

vanouds om weer naar school te gaan. Deze week zijn wij gestart met de 

Gouden Weken. De Gouden Weken zijn de weken na een 

(zomer)vakantie, waarin er een goede basis wordt gelegd voor een 

prettige sfeer in de klas. Die fijne sfeer komt tot stand door met de 

kinderen in gesprek te gaan over bijvoorbeeld afspraken in de klas, het 

doen van allerlei spelletjes, etc. Op deze manier leren de kinderen en de 

leerkracht elkaar (opnieuw) goed kennen. De Gouden Weken zijn goud 

waard voor een fijn schooljaar.  

Hemel en Aarde 

Op De Krugerstee maken wij gebruik van de methode Hemel en Aarde. 

Hemel en Aarde is methode voor levensbeschouwing. Dat is een breder 

begrip dan godsdienst onderwijs. Zoals Hemel en Aarde aangeeft  

gaat om ‘het samen verwonderen over de levensvragen  

van alledag’. Het thema van de aankomende weken is ‘je mond open 

doen’. Wij hebben samen op het leerplein een kaars aangestoken en 

hebben geluisterd naar een gedicht, een mooi verhaal over het begin  

van de aarde en kinderen uit alle de groepen hebben een wens voor het 

nieuwe schooljaar uitgesproken. U kunt deze wensen vinden  

op onze wensboom in de hal.  Zie bijlage informatie Hemel en Aarde.  
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Fotograaf op school 

Op 18 september komt de fotograaf naar school om voor de website en de  

socials nieuwe foto’s te maken. Uiteraard gaan wij rekening houden met uw 

keuze of uw kind wel of niet op de foto mag. U kunt deze privacy voorkeuren 

registreren in Parro.  

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek 2023 is ‘Bij mij thuis’. Wij gaan daar 

een mooi boekenfeest van maken. Nadere informatie volgt.  

Afspraken 

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het oppakken van 

afspraken binnen de school. Eén van de afspraken is het invoeren van het 

stilteteken door de hele school. Het stilteteken komt uit de 

Kanjertraining/het Coöperatief leren. De kinderen hebben deze afspraak zich 

snel eigen gemaakt. En het werkt heel fijn, zeker als wij samen op het 

leerplein naar bijvoorbeeld een viering kijken. Zie iedereen dan maar snel stil 

te krijgen … Met het stilteteken gaat dat dus heel vlot. Uiteraard zetten wij 

het stilte teken op allerlei momenten. Het onderstaande plaatje is een 

voorbeeld van het gebruik van het stilteteken tijdens de rekenles.   

 

Wij wensen u een fijn weekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


